Deze maand een extra uitgave vanuit het nieuwe land in het Markermeer, de Marker Wadden. Hier
ontstaat nieuwe natuur, door slib uit het Markermeer op te spuiten tot waddenachtig- en
duinlandschap. Hier wordt de ontwikkeling van de natuur aldaar wetenschappelijk gevolgd.
Natuurmonumenten beheert dit unieke gebied. Je kunt er komen met een veerdienst vanuit
Lelystad-haven; een aanrader.

Het is in de winter een pleisterplaats voor vele eenden. Gezien: Wintertalingen (veel), Krakeenden
(veel), Slobeenden, Bergeenden, Kuifeendjes en Wilde eenden. Veel moesten nog op kleur komen.

Verder Aalscholver, Bonte strandloper, Boompieper, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Meerkoet,
Rietgors, Roodborsttapuiten (span), Rosse grutto, Waterhoen, Waterral (gehoord), Watersnip,
Witte kwikstaart, Zilvermeeuw, Zilverreiger.

Een (inmiddels) standvogel is het
baardmannetje. Een van de prachtigste
fijnbesneden vogeltjes van Nederland. Het
is duidelijk waar de naam vandaan komt.

Het baardmannetje is in voorjaar en zomer een
insecteneter. Daarna schakelt hij/zij over op ander
voedsel; (riet)zaden e.d. Daarmee bouwt hij als het ware
zijn maag-darmkanaal om. Een hoogstandje van de
natuur. Adaptatie. Scheelt een lange reis naar Afrika.

Een pionierplant is de Moerasandijvie.

Hier de zaadpluis, hectaren vol. De Zulte of wel Zeeaster is ondanks het zoete
water ook veel aanwezig.



Twee zeldzaamheden:

De Karthuizer anjer

Het Goudknopje, kan hier
bestaan omdat er ook er nog
wat zout in het slib zit, van de
oude Zuiderzee. Zonder
verdwijnt dit plantje vanzelf.

Wat je op de Marker Wadden niet tegenkomt, is een

stoplicht.....

Nou ja, deze vruchtjes van het Bitterzoet doen een poging.

Alle eenden zaten te ver weg om goed te fotograferen,
behalve deze op kleur komende Bergeend.

Groene groet van Gert



